Het is beter iets moois te verliezen,

beter verliezen, dan dat je het nooit hebt gehad,
Rowwen Heze

Fred van der Meer
*6 juni 1958 1t 24 oktober 2007

Positief, hoopvol, strijdlustig, moedig.

Met een glimlach op zijn gezicht,
deed Fred voorgoed z'n ogen dicht.

Joke, Tim en Job
Familie van der Meer
Familie Maasdam

1~ Oude Wetering

De begrafenis heeft plaatsgevonden op
maandag 29 oktober jl. op de begraafplaats
van Parochie Emanuel, locatie Petruskerk,

Noordeinde 185 te Roelofarendsveen.

Vaarwel Fred..

Ik vergeet nooit het moment van
die open blik naar het plafond op je sterfbed!
Je trofse Vader

God, waarom mocht Fred met zijn vele
talenten niet langer dienstbaar zijn?
Moe

Ik had je graag willen leren kennen.
Daar krijg ik nu alle tijd voor!
Lian T

De regie van je leven heb je in eigen hand!
Conny & Barry

Ik heb je geliefd, gehaat,
ik heb je benijd en bewonderd...

“klopt, ik ben de zus van Fred".
Mieke & FredO

Nooit meer jouw dagboek...
Ik ben trots je “kleine" zus te mogen zijnl
Hanny

Ik had nog zoveel muziek met je willen
ontdekkenl
Gerard

'Verlies leidt tot een
andere vorm van leven.'

Fred van der Meer

De drukie ging voorbij, de stilte kwam.
In deze stilte denken wij terug aan jullie
hartverwarmende woorden, een persoonlijk
gesprek, de vele kaarten en prachtige
bloemen, die wij mochten ontvangen.

Dit alles heeft ons veel kracht gegeven
om door te gaan.-

Joke, Tim en Job
Familie van der Meer
Familie Maasdam

November ZOOT
;3,227 4 A< Oude Wetering

én ik heb me trots gevoeld als ik kon zeggen:
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